
DANKDAG
2021















Toneelstukje

We zingen met z'n
allen uit volle borst
want Ineke die is 
jarig!

Een aantal kinderen
hebben cadeautjes
voor Ineke.

Het eerste cadeautje
wordt gegeven, maar 
Ineke zegt geen dankje
wel en reageert
ontevreden en
ondankbaar.



Ineke krijgt nog een
cadeautje en maakt
deze open.

Ineke zegt dit al te
hebben en vindt het 
ook wel een klein
cadeautje. 

Ook nu weer geen
dankje wel!



De kinderen vinden dat Ineke wel
erg onbeleefd is en dat ze geen
dankje wel zegt.

Dat ze wel wat blijer mag zijn met 
haar cadeau's!

Ineke schaamde zich wel een beetje
en gaf toe dat ze niet zo moest
mopperen. Ze vond dat de kinderen
toch best wel mooie cadeautjes
hebben gegeven. En alsnog bedankt
ze iedereen!



Na het feestje van 
Ineke hebben we 
geluisterd naar
een verhaal uit de 
Bijbel.

Daarin gaat het 
over negen
mannen die 
vergeten om te
bedanken. En over 
een man die het 
niet vergeet.



Toen was het 
tijd om 
te gaan
knutselen!









We kwamen tijd te kort, verf 
was nog nat. Maar de 
prachtige knutselwerkjes zijn 
allemaal goed terecht 
gekomen! Dit is 1 van de 
mooie werkjes.



We hebben ook een
knutselpakket
bezorgd bij een gezin
die in quarantine 
waren en de 
kinderen er helaas
niet bij konden zijn.

Zo konden ze toch
een mooie
creatie thuis maken!



Wij van kinderkerk "Jonathan" kijken terug op een geslaagde middag!


